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BESTAANSZEKERHEID
VERSUS

BESTAANSONZEKERHEID

Dit zijn twee woorden, die in aanloop naar de verkiezingen 
met regelmaat werden gebruikt door de verschillende 
partijen om o.a. hiermee de stemmers aan hun kant te 
krijgen. 
Het zijn twee woorden om aan te geven dat de armoede is 
toegenomen sinds de energiecrisis. Er zijn steeds meer 
mensen, die hun inkomen minder zagen worden door de 
stijgende vaste lasten, zoals energie en dagelijkse 
boodschappen. Er is nu een nieuwe groep mensen, die in een 
armoedeval terecht zijn gekomen, zij laten van zich horen en 
roepen dat ze gecompenseerd moeten worden. Zou dit ten 
gunste kunnen zijn van de mensen, die al langer in armoede 
leven, soms al generaties lang? Zal er nu structureel iets gaan 
veranderen, zodat armoede kan ophouden te bestaan? Veel 
vragen wachten nog op een antwoord.  Laten we hoopvol 
vooruit kijken naar  een nieuwe regering. 
Gelukkig wordt ook op dat niveau steeds meer erkend dat 
ervaringskennis van belang is bij het oplossen van armoede. 
De mensen, die in een armoedeval terecht gekomen zijn 
bereik je wel, maar deze hebben niet die ervaringskennis van 
degene, die al generatieslang in armoede leven. Maar hoe 
bereik je de mensen met de ervaring van langdurige 
armoede? Hoe doorbreek je generatiearmoede? 

Als Vierde Wereld ontdekten we dat mensen in armoede 
kennis hebben van zaken en weten hoe en wat er veranderd 
moet worden. Te beginnen met hen te erkennen als waardige 
mensen.  In de film 'Joseph de Rebel – van wanhoop tot 
verzet' zien we hoe deze mensen de kracht vinden om die 
verandering te bewerkstelligen van onderop. Wij beseften 
dat tijd, geduld en aandacht om vertrouwen te winnen 
belangrijke factoren zijn. Tijd om present te zijn, te luisteren, 
luisteren en nog eens te luisteren, om werkelijk te leren 
begrijpen wat armoede met mensen doet en wat er nodig is 
om hier structureel verandering in te brengen.
Uit die kracht is met de mensen in armoede o.a. de 
Werelddag van het Overwinnen van Extreme Armoede en 
Sociale Uitsluiting ontstaan, op 17 oktober 1987. De 
erkenning voor deze dag kwam in 1992 door de VN.  Het 
thema voor dit jaar was: “Het recht op fatsoenlijk werk en 
sociale bescherming om menselijke waardigheid.” Een 
thema dat door ATD Vierde Wereld Internationaal samen met 
de mensen in armoede gekozen en besproken is. Een thema 
dat ook erg leeft in de Nederlandse samenleving. De lokale 
groep Zuid‑Limburg van ATD Vierde Wereld hield een viering 
en organiseerde een dialoog.

Naast ATD Vierde Wereld zijn er steeds meer organisaties die 
deze dag ontdekken en aangrijpen om aandacht te vragen 
voor het armoedevraagstuk. De FNV maakte een tour door 
Nederland om in gesprek te gaan met mensen over waardig 
werk. In Utrecht werd een stadsdiner en een stadsgesprek 
gehouden. Burgerkracht de Pijler vertoonde de film Joseph 
de Rebel. Ook zij hebben de kracht van de dialoog en van 
ervaringskennis ontdekt. Laten we hoopvol kijken naar deze 
ontwikkelingen in onze samenleving.

In oktober was er een aflevering van Focus op NPO Start met 
de titel 'Armoede als erfenis', waarin Petra Grijzen diverse 
mensen ontmoet om te bespreken hoe erfelijk armoede is. 
Ze sprak onder andere met Suzanna Jansen, zij schreef het 
boek: 'Het Pauperparadijs', over vijf generaties van haar 
familie en daarmee anderhalve eeuw armoede in Nederland. 
Petra sprak met mensen in Drenthe en Groningen met 
ervaringskennis over hun overlevingsstrategie en over de 
kloof tussen hen en de hulpverlening, over hun zelfbeeld en 
hun kracht. In deze aflevering zie je ook dat er onderzoek 
w o r d t  g e d a a n  d o o r  e e n  w e t e n s c h a p p e r  v a n  d e 
rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft aan dat je in het veld 
aanwezig moet zijn en samen koffie drinkt, waarbij hij de 
vraag stelt: 'Hoe ervaart u armoede?'
Een gynaecoloog van het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam  
ontdekte dat armoede al in de baarmoeder begint en stelde 
zich de vraag:  'Wat voor effect heeft armoede op 
gezondheid?’
Het stemt hoopvol dat er van dit soort afleveringen gemaakt 
worden. 
https://www.npostart.nl/focus/25‑10‑2023/VPWON_1344847

Marion Braad

WARME JASSEN ACTIE, Olst‑Wijhe
De Gezamenlijke kerken Olst‑Wijhe, KESA, Stichting Bij de 
Buuren en ATD Vierde Wereld 't Zwervel hebben op initiatief 
van de PCI/Caritas hun krachten gebundeld, met als doel 
zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te helpen aan een 
leuke, warme jas. Ook mutsen, sjaals, handschoenen en 
warme sokken waren welkom. Een vrijwilligster van ATD 
Vierde Wereld ging met haar handwerkclubje met haak‑en 
breinaalden en wol aan de slag om sjaals en mutsen te breien, 
die ze doneerden. Mensen attendeerden elkaar erop dat er 
gratis jassen op te halen waren voor wie het op dat moment 
financieel niet uitkwam om een goede winterjas te kopen. 
Het was een geslaagde actie. 



VERNIEUWINGSPROCES

2023 stond in het teken van vernieuwing. Door 
veranderingen binnen de beweging werd steeds meer 
een beroep gedaan op de inzet en verantwoordelijkheid 
van medestanders, mensen in armoede en vrijwilligers.  
Dit vroeg ook een andere aanpak, vorming en een 
herbronnen.
Claude Mormont, in teamverband met Pierre Klein van 
het Europa Team, kreeg de opdracht het proces te 
begeleiden. Daarvoor heeft hij een aantal leden ontmoet 
en overleg gepleegd met bestuur, interimteam en lokale 
groepen, zoals groep Heerlen of vrijwilligers van 't 
Zwervel. Er werd een activiteitenprogramma opgesteld 
voor 2023 waarbij voorrang gegeven werd aan activiteiten 
in verband met de vernieuwing.

Welke stappen zijn er inmiddels gezet?: 
1. Veel inspanningen werden door ons gedaan om “terug 
naar de bron” te gaan. Deze bron werd teruggevonden in 
de teksten van “Geschreven en gesproken” van Père 
Joseph. We beseften ook dat het onmogelijk is terug naar 
de bron te gaan zonder rekening te houden met de 
context van vandaag en de mensen van vandaag. Terug 
naar de bron is geen nostalgie, maar steunen op een 
sterke basis om een beweging van vandaag te zijn, die 
met open geest naar de toekomst kijkt. Een groep 
Nederlanders heeft het Internationaal Centrum in Méry‑
sur‑Oise bezocht om de beweging te ontdekken en  beter 
te leren kennen. Men heeft verdiepende gesprekken 
gehad met de betrokkenen. Samen maakten ze een 
schilderij met de woorden: Respect, Samenwerken, 
Communicatie en Hoopvol. Woorden die een grote rol 
spelen bij het proces. 
2. Men kan niet teruggaan naar de bron zonder terug te 
gaan naar de mensen. Er is door ons veel tijd gestoken in 
onze ontmoetingen om naar elkaar te luisteren, om 
elkaar beter te leren kennen. Dit is een sterke basis. We 
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hebben in deze fase ontdekt dat velen van ons zich wilden 
inzetten onder verschillende vormen. Als basis bleven 
twee vragen: 'Wat kan ik bijdragen?' 'Wat brengen de 
anderen en hoe kan ik ze helpen hun bijdrage te leveren?' 
Het naar elkaar luisteren en elkaar beter leren kennen heeft 
voortdurend onze aandacht. 
3. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest: de alternatieve 
ontmoetingsdag (deze stond in het teken van het 
vernieuwingsproces), met de taakgroep (een groep 
betrokken mensen die verantwoording nemen voor een 
duurzame toekomst voor de beweging in Nederland)  en 
met het bestuur. Men heeft gesproken over de activi‑
teiten voor 2024, die ondersteunend zijn voor de 
verdieping en versteviging van de samenwerking en 
communicatie onderling, naar een ieder van de beweging 
en naar buiten toe. 

Samen zijn lijnen uitgezet over:
• Leiding: hoe gaan we ons verder organiseren? Dat 
vraagt aanpassing van de formele en vitale structuur.
• Gemeenschap vormen: elkaar beter leren kennen, op 
ieders bijdrage steunen en elkaar gelijkwaardig 
behandelen zijn basiselementen van ons werk. Dit vraagt 
vorming en interne communicatie. Dit vraagt acties voor 
het rekruteren van nieuwe mensen, in het bijzonder van 
jonge mensen. Daarbij moeten we ook weten hoe de 
ouderen blijven bijdragen. 
• Gebouwen: in het bijzonder een vernieuwd gebruik van 
't Zwervel, zodat die een inspirerende plaats kan blijven. 
• Internationale dynamiek: deze dynamiek is een kracht 
voor ATD NL en wij willen daaraan bijdragen met onze 
eigen identiteit. Het zou goed zijn dat jonge Nederlanders 
ervaringen kunnen opdoen in het kader van de 
Internationale beweging. 

We zijn hoopvol gestemd. 

Nieuws
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RECHT OP FATSOENLIJK WERK, 
EERLIJKE BELONING EN UITKERINGEN

Het thema van de 17 oktoberviering van dit jaar was: “Het 
recht op fatsoenlijk werk en sociale bescherming om 
menselijke waardigheid.” 
Mensen, die in extreme armoede leven, werken veelal in 
de informele sector. Dat wil zeggen: niet geregistreerd, 
niet erkend en niet beschermd door de
Arbeidswetgeving. Zij worden vaak geconfronteerd met 
moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. De meest 
uitgeslotenen hebben geen andere keuze dan zich neer te 
leggen bij onaanvaardbare situaties en worden vaak 
beschouwd en behandeld als "wegwerpartikelen". 
Ondanks lange werkdagen zijn ze niet in staat om genoeg 
te verdienen om zichzelf en hun gezin te kunnen 
onderhouden. 

Dit soort arbeidsverhoudingen komt veel vaker voor dan 
we weten. En dat, terwijl de meest uitgeslotenen nuttig 
werk doen en vaak in heikele omstandigheden. Ze lopen 
bijvoorbeeld voorop in milieubescherming en trends op 
het gebied van reparatie, hergebruik en recycling, lang 
voordat het concept van de "circulaire economie" 
populair werd. Ondanks hun economische, sociale en 
ecologische bijdrage wordt hun werk niet erkend of zelfs 
afgewezen door de maatschappij. 
De 17 oktobervieringen van ATD Vierde Wereld over de 
hele wereld gaven hier aandacht aan. 

Vernieuwende  initiatieven leiden tot overheidsbeleid.
ATD Vierde Wereld heeft in verschillende landen 
werkplaatsen opgezet, waarbij  mensen, die geen 
diploma hebben gehaald bij een vakopleiding, een vak 
kunnen leren. Dan gaat het ook om jongeren. Tijdens de 
economische crisis in Frankrijk in de jaren '73‑'79 heeft 
ATD daar in Noisy le Grand het initiatief toe genomen. 
Ongeschoolde mensen, die contact hadden met  ATD 
Vierde Wereld, hadden toen steeds meer moeite om werk 
te vinden. Volontairs bedachten toen verschillende 
activiteiten, om ongeschoolde werklozen kansen te 
bieden  om in de wereld van de werkenden terug te keren. 
In 1978 begon een volontaire, opgeleid tot ingenieur, een 
meubelmakersbedrijf met een paar arbeiders, die niet 
meer geloofden dat ze nog ooit werk zouden vinden: de 
“Werkplaats Loopbaan” in Noisy le Grand. Ze maakten 
bijenkorven en interieurs voor ambulances. Dit project 
breidde zich al snel uit. De mannen en jongeren leerden er 
samen met de volontairs: werken met de machines, maar 
ook werken met een liniaal, rekenen, gebruiks‑
aanwijzingen lezen, werktekeningen e.d.
Dus eigenlijk het tegenovergestelde van een vak‑
opleiding. Ze werden eerst aangenomen, aan het werk 

gezet, en van daaruit groeide de belangstelling en 
behoefte aan scholing. Doordat ze vertrouwen 
ontwikkelden, groeiden hun capaciteiten om te leren. 
Samen met enkele andere projecten, ontwikkeld met 
andere organisaties, werd de Werkplaats van Beroeps‑
opleiding een voorbeeld van een nieuwe dynamiek. Die 
wees op verschillende manieren de uitsluiting van 
deelname aan de arbeidsmarkt af.  Echter, na een periode 
van proefprojecten bleek de stap naar invoering in het 
normale onderwijssysteem te vergaand. Het principe om 
voorrang te geven aan de armsten werd betwijfeld.

Vanaf 2000 startte ATD met een nieuw experiment: 
“Samen werken en leren”. Hier werden mensen 
aangenomen met een contract voor onbepaalde tijd. 
Mensen die geen enkele kans zouden hebben om op de 
normale arbeidsmarkt aan het werk te komen. En naast 
hen beroepskrachten, die normaal gesproken wel kansen 
op de arbeidsmarkt hebben, om samen ‑ met en van 
elkaar ‑ te leren voor de periode van een of twee jaar. 
Met de lange ervaring van experimenteren met het recht 
op arbeid heeft ATD rond 2010 de start gemaakt met het 
project “Territorium Nul langdurig werklozen”. 
Dit project heeft 5 jaar geduurd, op verschillende 
plaatsen. Daarna is het door het Parlement aangenomen 
en op 60 plaatsen ingevoerd. 1100 mensen hebben eraan 
deelgenomen. Daar moeten we al diegenen aan 
toevoegen die hierdoor actief zijn geworden en werk 
hebben gevonden. Zelfs mensen die het geloof in zichzelf 
en het bedrijfsleven al verloren hadden en te lijden 
hadden onder werkloosheid, of die onzeker of smerig 
werk hadden. Het ging allemaal niet vanzelf, er waren 
heel wat obstakels te overwinnen. Door dit programma 
hebben ze weer het geloof in zichzelf teruggevonden en 
durfden ze weer toekomstplannen te maken. Hun 
gezinsleven en gevoel voor eigenwaarde konden weer 
opbloeien. 
Ook in andere delen van de wereld ‑zoals in Afrika‑  heeft 
ATD dergelijke proefprojecten opgezet. Het zijn 
voorbeelden die navolging verdienen. 

Dit artikel is gebaseerd op het kwartaalblad Quart Monde 
nummer 261:  dossier “Rendre effectif le droit à l'emploi 
pour tous”  (= het recht op werk voor allemaal waar maken). 

Vertaald door Annie van den Bosch
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Lokale Groep

WERELDDAG VAN VERZET TEGEN 
EXTREME ARMOEDE IN HEERLEN

Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober hielden wij een viering 
met het thema: Rechtvaardigheid begint met het teruggeven 
van waardigheid aan de mens die in extreme armoede leeft en 
buitengesloten wordt.

Tijdens de overweging vertelden we het verhaal over de 
jonge Joseph Wresinski die tandpijn had en met zijn moeder 
naar de tandarts ging. Zij werden daarbij vernederd. Dit 
gebeurt nog steeds heel vaak en daarom is het belangrijk dat 
we de mensen in armoede als waardige mensen zien en met 
respect behandelen. Dat ze niet voortdurend vernederd 
worden en hun hand moeten ophouden bij de voedselbank, 
de kledingbank en de sociale dienst.
Hoe kunnen we samen met de mensen die in armoede leven 
“Waardigheid in de praktijk” brengen?
Daar is soms ook voor nodig dat ze de mogelijkheden en de 
middelen aangereikt krijgen om bijv. een opleiding te 
volgen, ze goed betaald werk kri jgen en sociale 
bescherming. Het is belangrijk dat een mens die in armoede 
leeft, zich bewust wordt van zijn eigen waardigheid. 
Daarvoor moeten ze door de ander gesteund en erkend 
worden als waardig mens.

Als lokale groep houden we elk jaar zo'n viering, omdat we 
geloven in een toekomst zonder armoede en omdat we 
willen bouwen aan een wereld waarin niemand achterblijft.
De viering op zondag werd opgeluisterd met liederen van 
het koor Sound of Peace and Freedom en ons eigen lied 
“Samen staan we sterk”. We kregen groot applaus op het 
einde.
Op 18 oktober hebben we in de Andreasparochie een lunch 
en dialoog gehouden met hetzelfde thema. 
In drie groepen hebben we gesproken over de volgende 
vragen:
          ‑ Wat verstaan wij onder rechtvaardigheid?
          ‑ Je kan misschien wel zeggen dat je mensen in 
 armoede waardig behandelt, maar hoe doe je dat in 
 je dagelijks leven?
          ‑ Is het niet ieders recht om rechtvaardig te worden 
 behandeld?

Impressies van de dialoog:
          ‑ Als je bij instanties aanklopt, krijg je al het gevoel 
 dat ze je aankijken met de vraag: “Wat kom je hier 
 doen?” De toon is al een oordeel. 
          ‑ Het vertrouwen is vaak heel broos, er zijn tijd en 
 positieve ervaringen nodig.
          ‑ Zoveel instanties, ze werken niet samen en bieden 
 geen hulp die de persoon werkelijk vraagt of nodig 
 heeft. Men moet meer en beter luisteren, tussen de 
 regels door en de ruimte geven om de persoon in 
 kwestie te laten vertellen en daarna aan hem/haar 
 te vragen of je het goed begrepen hebt.
          ‑ Iedereen is gelijkwaardig. Je moet je kunnen inleven 
 in hun situatie. Vaak weten de mensen niet hoe de 
 regels zijn. Ze durven de stap niet te zetten om hulp 
 te vragen. Zijn vaak murw.
          ‑ Samen met de mensen formulieren invullen. 
 Brieven van instanties zijn vaak veel te moeilijk. Je 
 komt er zelf vaak niet uit wijs. Daaruit blijkt dat 
 instanties niet gelijkwaardig staan tegenover de 
 mensen.
          ‑ Veel mensen zijn door de energiecrisis beter gaan 
 begrijpen wat het is om in armoede te leven en 
 denken niet meer dat de mensen  zelf schuldig zijn. 
 Maar begrijpen ze ook de generatiearmoede?
          ‑ Bij het benaderen van arme mensen moet je niet 
 boven, maar naast hen staan. Een zwerver is 
 evenveel waard als een koning.
          ‑ Rechtvaardigheid is een recht, maar zeker ook een 
 plicht om anderen rechtvaardig te benaderen.

Hoe bereik je dat armoede de wereld uitgaat?
Bewustwording. Nog meer van onderop aan de bovenlaag 
vertellen hoe het er beneden aan toe gaat.
Je moet positief blijven praten over wat er wel goed gaat. Je 
moet van je hart uitgaan en delen.

Hilly Slootweg en Mariëtte Hovens
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TOUR DOOR NEDERLAND

De FNV trok een week door heel Nederland met de vraag 
“Kun jij nog rondkomen?” en gaven zo de mensen de 
mogelijkheid om hun verhaal te delen. Ze deden dit in het 
kader van de Internationale Dag van de Armoede.
In de politiek gaat het vaak over koopkrachtplaatjes, 
gemiddelden en berekeningen. Terwijl achter de cijfers 
mensen zitten met een verhaal, een familie en een gezicht. 
De FNV gaat voor een eerlijke samenleving. Waar het leven 
voor iedereen betaalbaar blijft. 
https://www.fnv.nl/acties/nederland‑verdient‑
beter/over‑leven‑een‑documentaire

De tour van de FNV deed ook Den Haag aan.
Hier een impressie. 

Namens ATD Vierde Wereld ging ik, op dinsdag 17 
oktober, naar de herdenking van de Werelddag van Verzet 
tegen Extreme Armoede, georganiseerd door de FNV, in 
Grand Café Utopie. Het thema was: “het recht op waardige 
arbeid”, een van de rechten van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. Dit was voor dit jaar ook het 
thema van ATD Vierde Wereld Internationaal. 
Het was erg interessant en een goede gelegenheid om te 
netwerken. Gesproken heb ik met: Aad Nuijs, bestuurslid 
van FNV Haaglanden, met Lenne Baboeram, raadslid van 
GroenLinks (zij begeleidde een vrouw in een rolstoel) en 
met een vrijwilliger van FNV. Aad kon zich ATD Vierde 
Wereld nog herinneren, lang geleden heeft hij mee‑
geholpen met activiteiten organiseren in Parijs. 
Visitekaartjes werden uitgewisseld. Wie weet wat we 
voor elkaar kunnen betekenen bij een volgend contact. 
De vrijwilligster vertelde dat ze met de FNV in Laak bezig 
zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
helpen hun kansen te verbeteren. 

Tijdens de bijeenkomst werd een VPRO Tegenlicht 
aflevering vertoond met Tim 'S Jongers (directeur Wiardi 
Beckman Stichting). Het ging o.a. over een organisatie 
die brood uitdeelt in de Haagse wijk Moerwijk. Op één 
school zijn er 43 gezinnen waarvan de ouders te weinig 
inkomen hebben om hun kinderen een ontbijt te geven 
voor ze naar school gaan. 
Tim 'S Jongers heeft met Ahlam Benali en Marieke Breed 
een boek geschreven genaamd “Beledigende broccoli”. 
Het gaat over de kloof tussen de systeemwereld van 
beleidsmakers en de leefwereld van mensen in armoede. 
'S Jongers vertelde over hoe er beleid werd ontwikkeld 
voor gezond eten op school. Een beleidsmedewerker 
wilde de leerlingen gaan vertellen over pastinaak en 
broccoli. Terwijl die kinderen misschien geen ontbijt 
hebben gegeten die ochtend. Broccoli en pastinaak staan 
mijlenver verwijderd van de leefwereld van veel gezinnen 

die in armoede leven. Tim 'S Jongers is zelf in armoede 
opgegroeid. Hij zei tegen de beleidsmedewerkers: “Geef 
de kinderen gewoon yoghurt en een banaan, dat slaat 
waarschijnlijk veel beter aan en dan is er een kans dat ze 
dat thuis ook zullen eten…”
Tussendoor zijn er in de filmbeelden te zien van een zaal 
vol beleidsmedewerkers, hun chique dure schoenen 
werden in alle soorten en maten getoond. 

https://www.npostart.nl/vpro‑tegenlicht/26‑01‑2023/ 
VPWON_1345777

Aan het begin en het einde van de film zie je Tim 'S Jongers 
door een eindeloze tunnel lopen. “Zo is het voor mensen in 
armoede”, zegt hij, “voor de hooplozen”. “Dit zijn geen 
hopeloze mensen, maar mensen zonder hoop. Er is geen 
enkel perspectief, de situatie is totaal uitzichtloos, er is 
nergens een einde van de tunnel te zien. Ook het begin is niet 
meer te zien.” Een van de mensen van FNV vertelde dat zij 
die tunnel kent, het is een lange voetgangerstunnel onder 
water, waar zij vroeger vaak doorheen liep. Ze raadde ons 
aan eens door die tunnel te lopen. 

De film werd steeds even stil gezet om in gesprek te gaan 
over wat er in de film gezegd werd. N.a.v. de gezinnen die 
geen ontbijt voor hun kinderen kunnen kopen, vertelde ik 
over een Irakese vrouw, die geen geld had om fruit voor 
haar kinderen te kopen. Ze ging bij Coöperatie Eva 
vrijwilligerswerk doen waarvoor ze een vergoeding kreeg, 
zo kreeg ze iets meer ruimte. 

We waren niet met veel mensen, maar dat maakte het 
juist verdiepend, er was genoeg tijd om met iedereen 
ervaringen uit te wisselen. 

Esther Langen



Werelddag
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JOSEPH DE REBEL

Op 17 oktober werd in Sittard bij Burgerkracht Limburg de 
film “Joseph de rebel” getoond.
In het rijke land Nederland wordt de kloof tussen arm en 
rijk steeds groter. Er zijn veel organisaties en vrijwilligers‑
initiatieven die de pijn van armoede verzachten. “Maar 
willen we wel accepteren dat er  grote groepen mensen niet 
rond kunnen komen, leven in (verborgen) armoede en te 
maken hebben met sociale uitsluiting?” 
Joseph Wresinski wilde dit in de jaren '50 van de vorige 
eeuw niet accepteren en richtte de beweging ATD Vierde 
Wereld op.

De film 'Joseph, de rebel – van wanhoop tot verzet' is 
geïnspireerd op een periode uit het leven van Joseph 
Wresinski, de grondlegger van de Internationale 
Beweging ATD Vierde Wereld. Het verhaal speelt zich af 
eind jaren vijftig, begin jaren zestig in een sloppenwijk net 
buiten Parijs, in Noisy‑le‑Grand. Het aangrijpende van de 
film is dat hij laat zien wat de personages drijft. We zien 
hun onderlinge tegenstellingen, hun gevoelens, hun hoop 
en hun lijden onder de meest erbarmelijke omstandig‑
heden, die het gevolg zijn van sociale uitsluiting en 
armoede.
De thema's die in deze film getoond worden spelen helaas 
nog altijd. "Elke keer weer constateren wij dat mensen die in 
armoede leven niet als waardig gezien worden, niet 
gehoord worden en vernederd worden. Wat kunnen wijzelf 
doen om dit te veranderen? Luister, ben er 'echt', bouw aan 
vertrouwen, neem de ander serieus en vooral spreek je 
onmacht uit." 

Enkele opmerkingen:
          ‑ Ik heb deze film al vele malen gezien en telkens 
 raak ik ontroerd.
          ‑ Kinderen werden in deze film bij hun ouders 
 weggehaald enkel omdat ze in armoede leven. 
 Dat gebeurt nu nog, ook naar aanleiding van de 
 toeslagenaffaire.
          ‑ Armoede is niet alleen een probleem van mensen 
 die in Armoede leven maar van alle Nederlanders.
          ‑ Waar kan ik deze film kopen, ik wil hem heel graag 
 laten zien aan mijn collega's van de politie.
          ‑ Het voelt soms onmachtig omdat 
 inkomensbeleid landelijk wordt gemaakt en we 
 op lokaal niveau daar slechts een kleine bijdrage 
 aan kunnen leveren.
          ‑ Deze film moet aan alle nieuwe collega's van 
 Burgerkracht Limburg getoond worden als 
 onderdeel van hun inwerkprogramma.

Benoit Hameleers

Kijk voor de DVD 'Joseph de rebel ‑ van wanhoop tot 
verzet' op: www.atd‑vierdewereld.nl/webshop

Rechtvaardigheid

Mensen die in Armoede moeten leven.
Zij die op straat leven, geen bestaansrecht.

DAT is niet rechtvaardig.

Zij die zo lijden door dit onrecht!!
Die onzekerheid, allesbehalve een normaal leven.

Dat is niet rechtvaardig.

Het is vernederend om te moeten bedelen 
voor ons recht.

Wij willen zekerheid, gelijkwaardigheid.
Wij willen rechtvaardigheid.

Zie ons als mens, als gelijk persoon.
Behandel ons met respect, dat is ons recht.

Armoede is onrecht, het is niet eerlijk.
Dat is niet rechtvaardig.

Wij, als mensen, willen een saamhorige, 
rechtvaardige samenleving.

Waar iedereen gelijk is.

DAN spreken we pas van rechtvaardigheid…

Jozé Kersten 
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VOEDSEL, GEZONDHEID EN 
BESTAANSZEKERHEID

Op 17 oktober, Wereldarmoededag 2023, deden 
duizenden Utrechters mee aan het Grote Utrecht 
Stadsdiner. In de Bieb aan de Neude werd de maaltijd 
gevolgd door het Grote Utrecht Stadsgesprek. Hoe 
behoud je je autonomie als je rond moet komen van een te 
laag inkomen? En wat doet armoede met je? Verschillende 
ervaringsdeskundigen in armoede deden openhartig hun 
verhaal over deze en andere vragen rond voedsel, 
gezondheid en bestaanszekerheid. Ze gingen in gesprek 
met een schoolleider uit Ondiep, een huisarts uit 
Overvecht, een vrijwilliger van de voedselbank en een 
onderzoeker naar de emotionele gevolgen van armoede. 
Het werd een bijzonder gesprek over de relatie tussen 
eetproblemen en opgroeien in armoede en de 
moeilijkheid van gezond eten. Over het belang van een 
gezonde basis, over stress die gepaard gaat met armoede 
en over de langdurige gevolgen van armoede. We moeten 
het niet hebben over 'leven in armoede' maar over 
'overleven in armoede'. Immers, op alle levensgebieden 
(werk, gezondheid, sociaal netwerk, huisvesting etc.) 
sijpelt armoede door: je kunt nauwelijks keuzes maken, je 
wordt klein gehouden en dromen kun je beter maar niet 
doen om te voorkomen dat je gefrustreerd raakt. Ook 
werd duidelijk dat het iedereen kan overkomen.

Iedereen in de zaal werd geraakt door de verhalen van de 
mensen zelf.

Het Stadsgesprek werd georganiseerd door:
 Armoedecoalitie Utrecht, Sharing Arts Society, 
Bibliotheek Utrecht en Utrecht Natuurlijk.

Het stadsgesprek kijken kan via: 
https://youtube.com/live/6tnPNZF1Daw?feature=share

  Tanneke, in de blauwe jas

Na een kortstondig ziekbed is Tanneke Donner overleden. 
Ze was een trouwe vrijwilligster van de maandag‑
avondgroep in Den Haag, eerst in de Hobbemastraat en 
later op het Regentesseplein.
In de beginjaren kwam ze met Anneke (tweelingzus) 
wekelijks enveloppen voorzien van stickers, brieven en/of 
Vierde Wereldbladen. De laatste jaren was het op afroep, 
dan ontvingen we een mailtje met de vraag:  “Is er al wat 
te 'vouwen en douwen', want we gaan op vakantie!” 
Vouwen en douwen hadden ze gepikt van Niek. 
Geïnspireerd door de slogan van het jongerenhuis: “sjouw 
en bouw, in elke jongere zit toekomst”.
Aan het eind van het jaar werd er altijd gevraagd of de 
oliebollenkraam al op het Regentesseplein stond. Bij 
aankomst op mijn eerstvolgende werkdag, nadat ik het 
bericht over haar overlijden ontvangen had, was ik dan 
ook heel verbaasd dat ik de oliebollenkraam er nu al zag 
staan!
De gezusters Donner, zoals wij ze noemden, waren beide 
verpleegster en ze reisden en wandelden graag. Zo 
bezochten ze ook het Internationale secretariaat in Mery‑
sur‑Oise en waren ze bij de manifestatie van de 
Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede en Sociale 
Uitsluiting, op 17 oktober 1987, waarbij de steen werd 
onthuld, op het Trocadéro, in Parijs.

Wij wensen de familie, maar vooral Anneke, sterkte met 
dit verlies. We houden de gevleugelde woorden “vouwen 
en douwen” in ere! 

Carla van Jaarsveld 

IN MEMORIAM
Tanneke Donner, 
11 oktober 2023
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Lidmaatschap van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld 
Ik sluit mij aan bij de uitgangspunten (www.atd‑vierdewereld.nl) en machtig ATD Vierde Wereld d.m.v.

deze éénmalige incasso. Aankruisen en invullen wat van toepassing is en deze bon sturen naar:
ATD Vierde Wereld, Regentesseplein 13, 2565 EV. Den Haag. (NL27INGB0 002752200)                   

             
 

 O  Lidmaatschap € 10,‑  O  Steunlidmaatschap € 20,‑   O Gift € _____  

Dhr / Mw :    …………………………………………...………  Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000 
Adres:           …………………………………………...………    Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen) 
Postcode: ………………… Plaats: …….…………………….. 
 
Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van ……………… euro af  te schrijven 
van mijn bank‑ / girorekening:   IBAN: ………………………………………………   
Handtekening:                                                   Datum:  
 

Deze gehele coupon (of kopie) in een gesloten enveloppe sturen naar:
 

Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Regentesseplein 13,  2562 EV Den Haag. T. 07036157 87 

Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt 
u uw bank binnen 56 da‑
gen opdracht geven het 
bedrag terug te storten. U 
kunt ons ook even bellen. 

AANBIEDINGEN   (prijzen inclusief porto‑ en adminkosten)

Totaal bedrag: €  __________   
Dhr / Mw :    …………………………………………...………  Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000 

Adres:             ………………………………………………….  Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen) 
Postcode: ………………… Plaats: …….…………………….. 

Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van 
……………… euro af  te schrijven van mijn bankrekening:    
IBAN: NL ..  …. ……………………………………... 

Handtekening:                                                   Datum: 

Deze gehele coupon (of kopie) in een gesloten enveloppe sturen naar: 
Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Regentesseplein 13,  2562 EV Den Haag. T. 07036157 87  

Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt 
u uw bank binnen 56 da‑
gen opdracht geven het 
bedrag terug te storten. U 
kunt ons ook even bellen. 

 

 

 

 
   
 

Vierde Wereld Verkenningen 33, Stem van de Allerarmsten volwaardig laten  
doorklinken, Op weg naar een wereld, waarin niemand wordt achtergelaten. €   5,00  Aantal: _____ ex

Aantal: _____ exWij zijn ook mensen 
 van € 16,95       voor € 13,95

Voor andere titels van boeken en of kaarten zie in onze webshop:
www.atd‑vierdewereld.nl/winkel

Schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen €   26,45 Aantal: _____ ex
Recht op bescherming van het gezin, 

NIEUWE UITGAVE Vierde Wereld Verkenningen 34,  Afroming van de armen €   5,00  Aantal: _____ ex

“Waarmee zullen ze ons aan rechtvaardigheid?herinneren 
Hoe zullen ze ons  tegen de ellende?oproepen tot verzet

Waarmee kunnen ze ons ervan dat er zit in de ?”overtuigen toekomst liefde
Joseph Wresinski, uit: Dat ik bij mijn volk was

Wij wensen U en uw naasten
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 

Het bestuur en alle medewerkers van ATD Vierde Wereld


